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Benim 


ökyüzüm 
Kimse yaşamadığı duyguları tarıf 
edemeyeceği gibi nasıl tepki vereceğini de 
öngöremez. Şu an hayatınızın hangi 
bölümünü sorguluyorsunuz bilinmez ama 
birkaç ay içinde kördüğüm diye tarıf ettiğiniz 
vazgeçilmez diye adlandırdığınız hatta 
korkularınızın bile bir şekilde üstesinden 
gelmenizi sağlayacak haziran ayındasınız. 
Bu ayın rengi hiçbir hazirana benzemediği 
gibi “ah ah nerede” diye iç çektiğiniz konular 
bir anda önünüze gelip inanmakta güçlük çekebilirsiniz. Size 
tavsiyem bu satırlarımı haziran ayında olacakların hepsine 
yormanız. Çünkü haziran ayı hepimize kalbimizin ne işe yara- 
dığını hatırlatırken, boynumuza doladığımız prangalardan da 
kurtulacağımızı işaret ediyor. Bu ay için sevenin, kavuşa- 
mayanın, dileyip de olduramayanın, eli ayağı bağlı olanın, ateşi 
ile yanıp tutuşmuş kadere kırgınların ayı desek az kalır. 
Dönüşümlerin, değişimin ılık bir rüzgâr esintisiyle başlayıp nasıl 
bir kasırgaya dönüştüğünü büyük bir hızla görmeye başlayalı 
aslında 7-gün oldu. Evet doğru okudunuz 17 gün! 
Bu kelebek etkisinin kimleri öfkeye kimleri gül yapraklarına 
boğacağını ön görmek Zor'olsa da başta da söylediğim gibi 
yaşarken hissetmek yazarken hissetmekten güçlü... 


Diyeceğim o ki söylerken fark ettiğinizi sandığımız birçok şeyi 
haziran ayında yaşarken aslında öyle olmadığını olamayacağını 
kavrayacağız. Belki de ne kadar çok yanıldığımızı neleri göz 
ardı ettiğimizi fark edeceğiz. Dilimize dolanan bahanelerin 
sadece günlerin düşmanı olduğunu fark ederken yüreğinizi 
sıkıştıracak güçlü yaşam sevinciyle dolabilirsiniz. Bu ay 
gökyüzü bizi son 2 yıldır oyuna getirdiğini ifşa edecek. Kırlı 
Dolunayların serisi bu sefer temmuzda değil haziranda 
yaşanacak. Ay'ın en parlak en yakamoz en büyülü ışığının yer 
yüzünde ne denli kabul edilemez duygularla yapılanları, gözler 
önüne sereceğini anlatmaya benim ön görüm yetmiyor. Yaşayıp 
göreceğimiz çok küçük nüansların içinde büyük mesajların 
yattığını, gözümüzün önünde nelerin döndüğünü fark edeceğiz. 
Haziran ayında gökyüzü uzun soluklu bir tünele girerken 80 
gün devri âlem ile bize 7 düvele yetecek değişimler katacak. 
Size bu sefer kemerlerinizi takın demiyorum, çünkü süre uzun, 
sağ duyunuzu asla elden bırakmayın. Ve unutmayın ki yer 
yüzündeki bu büyük karmaşa bir kelebek etkisi ile başlarken 
mutlak sonun galibi kalbinde nuru olanlar olacak. 


Haziran ayı ile ilgili detaylı yorumları 
www.twitburc.com.tr 
sitesinden okuyabilirsiniz. 
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En hızlı fikir değiştirensin, ne de olsa Merkür çocuğusun! 
(21 Mayıs-20 Haziran) 
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YEŞİM DALGIÇER 


kranlardan tanıdığımız, pek çok dizide rol alan oyuncu 
Yeşim Dalgıçer ile dizi sektörü ve özel hayatı 
üzerine sohbet ettik. 


1979 İstanbul doğumluyum. 
1998 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesini 
kazandığımda aynı yıl bir 

aıle dostumun tavsiyesiyle 

bir ajansa kayıt olmamla 
başladı oyunculuk kariyerim. 
Hiç hayal kurmayan, ailesinin 
kendisi için yaptığı planları 
başarıyla yerine getirmeye 
çalışan biriydim o yıllarda... 
Okuldan dereceyle mezun 
olmuştum, dereceyle fakülteye 
girmiştim, ailesi tarafından 
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kabul gören bir evlattım ama 
okulu bitirdiğimde ne 


yapacağımı dahi bilmiyordum. 


Sonra ajansa kayıt olmamla 
beraber bir dizi projesi geldi. 
Affet Bizi Hocam isimli 
dizide Mine Akçalı karakteri 
ve o zamanlar hiç kamera 


önü deneyimim olmamasına 


rağmen derin travmaları olan 
bir karakteri canlandırdım. 

Bu projede çok önemli 
isimlerle birlikte çalıştım. 
Gereken emeği harcamak, 
öğrenmek ve yaptığım işe 
gerçekten saygı duymak 
sanırım beni bugünlere getirdi. 
Tabi ki bu arada üniversiteyi 
biraz ihmal ettim ama 7 yılda 
da olsa bitirip, diplomamı 

alıp ailemin gönlünü de 
yapmış oldum. Sonrasında 
devam eden tekliflerle hayatım 
oyunculuk tarafına doğru 
şekillenmeye başlayınca 4 

yıl da oyunculuk eğitimi aldım. 


Birçok dizide rol aldınız, 
oynadığınız rollerden en çok 
hangisi sizi anlatıyordu? 
Beni anlatmak demeyelim 

de o karakterlerin benden 
çıkardığı benim dahi farkında 
olmadığım pek çok şeyi o 
karakteri canlandırırken 
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farkettim. Sakarya Fırat 
ve İnadına Aşk benim 
için çok hızlı bir geçişti. 
Benim için oyunculuk 
bir deneyim ve tabı ki 
oynadığım her karakterin 
bende bir deneyimi var. 


Ben Yeşim Dalgıçer 

olarak bir hayat 

deneyimliyorum zaten ve o Şuan televizyonda yayında 
herhangi bir karakteri olan hangi dizi projesinde 


canlandırırken o karakteri Oo yer almak isterdiniz? 
yaşıyorum. Bu bir katil de Kadın 

olabilir ve gerçek hayatta 
bunu deneyimlemek 
Yeşim için hapisle 
sonuçlanabilecekken bu 
deneyimi sahnede yaşayıp 
ödül alabiliyoruz. O 


Yakın zamanda bir dizi ya da 
sinema filmi projeniz var mı? 
Senaryo okuma aşamasındayım 


şu an yeni sezonda ekranlarda 
izleyici karşısında olacağım. 


yüzden oyunculuk benim Zor bir sektörün içerisin- 
hayatımda çok önemli ve desiniz ve daha çok erkek 
her karakterden keyif oyuncuların hakimiyeti söz 
alıyorum. konusu, siz bu durum 


hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Bence kadın olmak genel 
anlamda zor. Ama kavgacı bir 
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yapım yok, benim mevcut 

sistemi değiştirme gücüm 

olsaydı pek çok şeyi değiştirirdim 
ama mevcut sistemde yapacağım 
şeyin en iyisini yapmak benim 
kendi kendimle olan meselem 
diye düşünüyorum. Bu bir sorun 
evet, ama bu soruna takılı 
kalmamak da bir seçim diye 
düşünüyorum 

Oyuncu olmak için eğitim 
gerçekten de şart mıdır? 

Ben hem alaylı hem de eğitim 
alma süreci yaşadığım için 
eğitimin kesinlikle şart olduğunu 
düşünüyorum. Tabi ki yetenek de 
çok önemli her eğitim alan kişi 
başarılı oluyor diye de bakma- 
mak lazım. Ama yetenekle 
eğitim birleşince sonuç çok 
keyıfli oluyor 

Biraz da özel hayatınızdan 
bahsetmek istiyoruz. 
Hayatınızda özel birisi var mı? 


Kalbimde özel birisi var evet. :) 
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Duygularıyla hareket 
eden biriyim. 


Peki, bir erkekte aradığınız 
özellikler nedir? Yani 
dikkatinizi ilk ne çeker? 


Bence çok ilk karşılaşma ve 
tanışma anı enerjisel bir şey. 

O an da başka bir yerde olma 
lüksüm varken orada olmayı 
tercih ediyorsam benim için 
özeldir. Orada samimiyet, 
karşılıklı anlayış, koşulsuz 
sevgi ve anı paylaşma vardır. 
Sonrasında karşımızdaki kişiye 
layık gördüğümüz özellikler 
mantıkla yapıştırdığımız etiket- 
lerdir. Biz nasıl olmasını 
istiyorsak öyle yapıştırırız o 
etiketleri ve öyle olmadığını 
gördüğümüzde de sorun 
yaşamaya başlarız. Bu yüzden 
kimseyı etiketlemeden 
duygularıyla hareket eden 
birisiyim 
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O ASTRO MAGAZİN 


AVLU (Star Tv) 


29 Mart'ta ilk bölümü ile ekrana 
gelen Avlu dizisi 2018 yılının 
haziran ayında hem eleştirilere 
maruz kalacak hem de reyting 
kaygısı taşıyan diziler arasında 
yerini alacak. 


DEMET EVGAR 


Avlu dizisinin başrol oyuncusu 1980 doğumlu Demet Evgar 
dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken özel hayatı ile de 
magazin gündemini bir süre meşgul edebilir. Yanı 2018 yılı 
Demet Evgar'a şans getirirken oyunculuk kariyerini daha da 
parlatacağı işlerde görebiliriz kendisini. Avlu dizisinde yakaladığı 
başarı haziran ayında reyting savaşlarına takılmazsa yılın ikinci 
yarısında çok daha büyük bir ilgi görebilir. 
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Jet Sosyete (Star Tv) 


18 Şubat'ta Güneş Tutulması'ndan 
üç gün sonra ilk bölümü ile ekran 
macerasına başlayan Jet 
Sosyete'nin oyuncu kadrosundan 
aniden ayrılanlarla ve katılanlarla 
gündem olacağını işaret ediyor 
gökyüzü. Özellikle ağustos ayında sıkça 

bahse konu olacak olan Jet Sosyete'nin reyting kaygıları 
dolayısıyla devam edip etmeyeceğine dair haberler yapılırken 
asıl akıbeti 2019 yılının başında belli olabilir. 


GÜLSE BİRSEL 

1971 doğumlu Gülse Birsel, dizisi ile ılgili gündeme gelmeye 
devam ederken, Jet Sosyete'de bulunduğu bazı atıflar 
cımbızlanarak hiç ummadığı platformlara taşınabilir. Neptün'ü 
Yay olan Gülse Birsel'in Güneş'in toprak burcundaki 
hareketinden etkileneceğini işaret eden gökyüzü ünlü ismin 
gazete köşesinde ve sosyal medya hesaplarında açıklama 
yapmak zorunda kalacağının da altını çiziyor. 
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Dip ( PuHu Tv) 


30 Mart'ta internet üzerinde 
ılk bölümü ile yayınlanan 
Dip dizisinin dağınıklığı kulislerde konuşulurken baş rol 
oyuncularının fikir ayrılıkları yaşadıkları da magazın gündemine 
taşınabılır. Gökyüzü, dizinin senaristi ve yönetmeninin de 
değişebileceğini işaret ederken, dizinin konusunun önüne 
geçebilecek olaylar yaşanabileceğinin de vurgusunu yapıyor. 


NESLİHAN ATAGÜL 


1992 doğumlu Natal harıtası Oğlak ağırlıklı olan güzel oyuncu 
Neslihan Atagül, 2018 yılının ağustos ayında en çok konuşulan 
ünlüler arasında yerini alacak. Bu yılın haziran ayında ise hem 
yeni oynadığı dizisi ile hem de reklam projeleri ile eleştiri 
oklarının hedefi haline gelirken güzel oyuncunun aslında ne 
kadar hassas olduğunu bir kez daha göreceğiz. 
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SAHSIYE 


ONUR SAYLAK HAKAN GÜNOAY 


Şahsiyet (PuHu Tv) 


17 Mart tarihinde ilk bölümü ile 
izleyicinin beğenisine sunulan Şahsiyet dizisi önümüzdeki 
günlerde başarısı ile konuşulurken, bu yılın en başarılı dizileri 
arasında yerini almakla kalmayıp aynı zamanda internet dizisi 
olmaktan çıkıp ana ekranlara da taşınabılır. 


CANSU DERE 

1980 doğumlu güzeller güzeli Cansu Dere'yi 2018 yılının 
ikinci yarısında kendisi gibi ünlü bırı ile aşk yaşarken, sürpriz 
bir nikah ile magazin gündeminde de yerini alabilir. Adeta aşkta 
ikinci baharını yaşayacak olan ünlü güzel bu yıl adından sıkça 
bahsettirecek. 
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Yasak Elma (Fox Tv ) 


19 Mart'ta yayın hayatına başlayan 
Yasak Elma dizisinin gökyüzündeki 
Ay fazından dolayı ekran macerası 
kısa sürebilir. Kaldırılan diziler 
arasında yerini alırken, reytinglerin | 
bir dizinin dahi ömrünü bitirdiğine 
şahit olabiliriz. 


ŞEVVAL SAM 


1973 doğumlu Şevval Sam siyasi açıklamaları ile dikkat 
çekerken, gökyüzü eleştirilere de maruz kalabileceğini 
vurguluyor. Güzel oyuncunun Natal haritası sorunlu bir 
dönem yaşayabileceğini işaret ederken magazın habercileri 
ile kısa süreli bir küslük yaşayabilir. 
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RÖPORTAJ 


JESS MOLHO 


Ekranların tanıdık simalarında yakışıklı sunucu ve 
oyuncu Jess Molho ile hem özel hayatı hem de kariyeri 
üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Yaklaşık 23 yıldır televizyon 
ekranlarındasınız, birçok 
farklı formatta program 
sundunuz. Ancak bu sezon 
sizi Şen Makas adlı dünyaca 
ünlü tiyatro oyununda 
izledik. Tiyatro sahnelerinde 
olmak nasıl bir duygu? 


Tiyatro her zaman heyecan 
verici benim için. Daha 
önce de deneyimim olmuştu, 
Asuman Dabak tiyatrosunda. 
Ama bu oyun özellikle çok 

- farklı. İkinci perde tamamen 
interaktif oynanıyor, bu da 

” her seferinde farklı bir oyun 


demek oluyor. Adrenalin hep tavan yani. İzleyiciyle direkt 
karşı karşıya olmak her zaman tam konsantrasyon demektir, 
bu da insanı hep diri tutuyor. Kısaca gayet keyıfli:) 


RÖPORTAJ di 


“Baba olmak 
bir ömür koşulsuz 


Genelde televizyon ekranla- sevgi ve bağlılıktır.' 
rında da canlı yayın 


deneyiminiz var, tiyatro ile 

arasındaki fark sizce nedir? Eşiniz Zeynep Hanım'la 
İkisinin de farklı zorlukları ve erken denilebilecek bir yaşta 
tatları var bence. Televizyonda evlendiniz ve içinde bulundu- 
sanat yapılmıyor, tiyatro da ise unuz sektöre rağmen mutlu 
tam tersi. Tiyatro'nun ruh hali (bir aileniz var. (Maşallah :))) 


, 


apayrı. Televizyon ise hız Bu işin bir sırrı var mı? 

demek, sürekli merak ettirmek İkimiz de ailemizi SEVIYOruUz 
demek.Televizyonda tam bence, o kadar. Bir sırrımız 
olarak seni o anda kimlerin olduğunu düşünmüyorum 
izlediğini bilmiyorsun, buda O aslında:) Belki erken evlenmenin 
ayrı bir heyecan. Tiyatroda etkisi vardır az da olsa... 


ise, izleyici ile aranda hiçbir 
şey yok, iyi anlamda bu ilkellik 
çok heyecan verici. Yani ortak 
paydaları olsa da apayrı şeyler 
bence. 
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Bize biraz baba olmaktan 
bahseder misiniz? 


Bir ömür koşulsuz sevgi, 
bağlılık ve sorumluluk. Genel 
anlamda şahane bir şey tabi. 
Çocuklarıyla genelde arkadaş 
olan babalardanımdır ben. 


Biri 10, biri 5 oldu çocukların. 


İnanılır gibi değil... Aslında 
bana dün gibi geliyor 
doğumları. Hayat onlarla çok 
daha hızlı geçiyor. İkisinin de 
beni sevdiğini biliyorum, 

ben de onları çok seviyorum :) 
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Çocuk sahibi olmak sizde ne 
gibi değişikliklere neden 
oldu? Erkekler gerçekten de 
baba oldukları zaman mı 
olgunlaşıyorlar? 


Olgunlaşma konusunda çok 
bir gelişim sağladığım 
söylenemez :) Sorumluluklar 
artıyor ve ben bunların 
farkındayım tabı. Ama klasik 
bir baba değilim galiba. 
Belki de işimdendir. Gelecek 
kaygısı yaratıyorlar ister 
istemez. Gerek manevi gerek 
maddı. Ama bu da bir erkeği 
daima kamçılayan ve diri 
tutan bir şey. Ne bileyim işte... 
İyi düşünürsen gayet güzel 
değişiklikler de yaratıyor. Ha 
bir de aile reisi olmuş 
oluyorsun. :) 


Bir erkek bir de kız çocu- 
öunuz var. (Allah bağışlasın) 
Hangisine babalık yapmak 
daha zor oluyor? :) 

Çok zor değil ikisi de aslında 
ama kız daha asi :) 
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Sadece kendi istediği olsun 
istiyor ve bu konuda çok ısrarcı. 
Tibet'in tek zorluğu sürekli 
eğlenmek istemesi, bu da hep 
organizasyon demek oluyor. 
Tibet'in maşallah dersleri de 
gayet Iyı, Maya'yı göreceğiz :) 


Çocuklarınızın hayat boyu 
kulaklarına küpe olması 
gereken nasihatınız nedir? 


Şu ana kadar hiç düşünmemiştim. 
İyi olun, dürüst olun ve gerisini 
evrenin denge ve adaletine 
bırakın gibi bir şey olurdu 
herhalde. Ben bunu yaptım ve 
bana iyi geldi sanırım. :) 


Yaşama dair hayallerinizi 
gerçekleştirdiğinizi düşünüyor 
musunuz? 

İçimde her zaman müzikle ilgili 
bir ukde kalacak sanki. İdealist 
olamadım bu konuda. Belki de 
müzik olsaydı... Başka bir 
hayatım olurdu... Ailem 
olmazdı... Kim bilir. Bu yüzden, 
yüzde 80 hayallerimi gerçekleş- 
tirdiğimi düşünüyorum ama 
korumam da lazım tabi :) 
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Jess Molho'yu ilerleyen 
günlerde bir müzik albümü 
ile dinleme imkânımız 
olacak mı? 


Neden olmasın, tutkular 
ınsanı hayata bağlar bence... 
Bu yüzden bir gün neden 
olmasın. :) 


BABA OLMAK (BABALAR GÜNÜ) 


B aba; ulu bir çınar gibidir hayatımızda. Gölgesinde 
soluklandığımız, gövdesine yaslandığımız. Nereye gidersek 
gidelim, geriye dönüp baktığımızda onun güçlü kollarıyla bizi 
hep orada bekleyeceğini umduğumuz, kederini gizleyen, 
gözyaşını içine akıtan, hayatla kavgaya tutuşan koca bir çınar... 
O, hayatımızın ilk ve en güçlü kahramanı. Bizi hayata 
hazırlarken; kimi zaman öfkesiyle yeri göğü inleten kimi 

zaman da anlattığı hikâyelerle bulutları ayaklarımızın altına 
serendir. Öfkesi de sevmesi de koruması da benzemez kimselere. 
Düşe kalka büyüyeceğimizi bilir. Ama yine de düştüğümüzde, 
başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz yıne odur. Sanırız ki koca 
dünya ona benzer. Şaşmaz, güçlü, kötülük beslemeyen... 
Büyüdükçe anlarız, diğer her meseleyi yavaşça kavradığımız 
gibi, dünyanın ona benzemediğini. Bu yüzdendir hayat üzerimize 
geldikçe; babalarımızın dingin limanına sığınmamamız. 

Zaman çat kapı geldiğinde, babasızlık yarasını kalbimize 
işlediğinde, o koca çınarın gölgesi de gövdesi de 1ssızca çöker 
içimize. Geçmişe, onunla geçirdiğimiz anılara sığınırız. Babasız 
büyüyen kadınların yürekleri kocamandır. Belki başlarında 

esen kavak yelleri ve gençlik ateşi ile bir düzine tecrübe yaşarlar. 
Ve sahiplenmek ruhuna nakış gibi işlenmiştir. Babasız büyüyen 
kadınların yürekleri hızlı kanar, çünkü onlar hala küçük bir kız 
çocuğudur. 
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BURÇLAR VE 
DİYET ÖNERİLERİ 


a — E Y aza yavaş yavaş giriş yaparken, 


yeterince fit olmadığınızı mı 
düşünüyorsunuz? İşe alışkanlıkla- 
rınızı bozarak başlamaya ne dersiniz? 
Burçlar için hazırlanan diyet önerileri 
işinize çok yarayacak. 


Koç Burcu: Atıştırmalıklara düşkünlüğü ile bilinen Koç 
burçlarının diyet yapması oldukça zor olsa da tuzlu yiyeceklerden 
ve asıtlı içeceklerden uzak durarak zayıflamasını kolaylaştırabılır. 
Özellikle ağır karbonhidrat barındıran abur cuburlardan uzak 
durmalıdır. 

Boğa Burcu: Boğa burçları için yemek yemek önemli olduğu 
kadar, lezzetli yemekler yemeleri de çok önemlidir. Sırf 
açlıklarını bastırmak için bir şeyler yemeyi tercih etmezler. Bu 
sebeple kilo almaya da çok yatkındırlar. Özellikle protein ağırlıklı 
beslenmek diyet esnasında işlerini bir hayli kolaylaştırabılır. 
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İkizler Burcu: Her işi aceleyle halletmeye 
çalışan İkizler burçları yemek konusunda 
da acelecidirler. Özellikle yedikleri gıdaları 
çok çiğnemeden yutmaları hızlı kilo 
almalarına neden olur. Hareketliliği hiçbir 
zaman kaybetmeyen bu burçlar aynı hızla 
kilo da verebilirler. Kafeinli ve asıtli 
içeceklerden uzak durmaları gereklidir. 


Yengeç Burcu: Mideleri oldukça hassas 
olan Yengeç burçları özellikle çok yağlı 
ve baharatlı yemeklerden uzak durma- 
lıdırlar. Daha çok süt ve süt ürünleri, 
kırmızı et tüketimi yapmaları kilolarınızı 
da kontrol altında tutmalarına yardımcı 
357 olur. 


Aslan Burcu: Aslan burçları hem lezzetli hem de sunumu şık 
yemeklerden hoşlanır ve yemek yemek onlar ıçın adeta bir 
tutkudur. Ancak dış görünüşlerine çok önem verdikleri için de 
diyet yapma konusunda başarılıdırlar. Daha çok sebze ağırlıklı 
beslenmeyi tercih ederek ve porsiyonlarını azaltarak sağlıklı 
zayıtlayabilirler. 


Başak Burcu: Şekerle arası çok iyi olan Başak burçlarının asla 
vazgeçemeyecekleri yiyecekler arasında çikolatalar ve 
şekerlemeler yer alıyor. Bunun yerine meyve ağırlıklı 
beslenmeyi tercih etmeli ve aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden 
uzak durmalı. Diyet sürecinde ise elma vazgeçilmez besinidir. 
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Terazi Burcu: Damak tadı gelişmiş olan Terazi burçları için 
diyet yapmak zordur çünkü lezzetsiz, tatsız yiyecekleri tercih 
etmezler. Diyet yapmak isteyen Terazi burçları ince ve zarif bir 
vücut yapısı için asıtlı içeceklerden uzak durmalı, ceviz, fındık 
gibi doğal ve katkısız yiyecekleri tercih etmeliler. 


Akrep Burcu: Rutın hayatında oldukça stresli davranışlar 
sergileyen Akrep burçları için diyet yapmak adeta psikoloji 
bir yüktür. Deniz ürünleri ve Akdeniz yeşillikleri morallerini 
düzeltecek diyet yiyeceklerindendir. Özellikle solunum yolları 
problemleri olan Akrep burçları diyet esnasında alkol ve 
sigaradan uzak durmayı tercih etmelidirler. 


Yay Burcu: Abur cubur yemekten çok hoşlanan Yay burçları 
için yemek yemek adeta bir yüktür. Çoğu zaman yemek 
öğünlerini atlatır, geçiştirmeyi tercih ederler ve düzensiz bir 
beslenme alışkanlıkları vardır. Diyet esnasında bol sebze ve 
meyve tüketimi zayıflamalarını oldukça kolaylaştırır. 
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Oğlak Burcu: Bir Oğlak burcunun kolay kolay vazgeçemeyeceği 
yiyecek kırmızı ettir. Neredeyse her öğününde yiyebilir. 
Sebzelere uzak bir yaşam tarzı belirleyen Oğlak burçları diyet 
yapmaya karar verdiklerinde çığ sebzelere ağırlık verebilirler. 
Böylece metabolizmalarını da dengelemiş olurlar. 


Kova Burcu: Hiçbir lezzete hayır demeyen Kova burçları 
yemek yemeyi çok severler. Diyet yapmaya karar verdiklerinde 
kan dolaşımına iyi gelecek besinleri tercih etmelidirler. Deniz 
ürünleri, brokoli ve ıspanak gibi yeşil sebzeleri tercih edebilirler. 
Tuzlu gıdalardan uzak durulması gereklidir. 


Balık Burcu: Zor diyetlerle arası çok iyi olmayan Balık burçları 
zayıflamak konusunda da esnek olmak isterler. Bu sebeple sık 
sık yiyerek zayıflama yöntemini tercih etmeliler. Atıştırmalık 
kuru yemişleri yanlarından ayırmamalı, bol bol su içerek tok 
kalmayı sağlayabilirler. 


KİRLİ DOLUNAY 


Akıllara ziyan etkiler bırakacak bir Dolunay ile karşı karşıyayız. 
Bu yazının geçmiş ve gelecek birkaç senemize referans ettiğini, 
edeceğini belirtmeliyim. Bu yüzden sık sık okumanızı tavsiye 
ederim. 2016 yılında ilki gerçekleşen Kirli Dolunay bir temmuz 
ayında Türkiye'de büyük etkiler bırakmıştı. 2017'in haziran 
ayında gerçekleşen Oğlak burcundaki Kirli Dolunay, dünyayı ve 
Ortadoğu'yu yakından ilgilendirmişti. Özellikle Amerika?da 
büyük dalgalanmaları başlatmıştı. Diğerleri ile benzer homojeni 
olan 2018'in 3. Kirli Dolunay'ının bir farkı var. O da Satüm ile 
yakın temasta olması. Satürn'ün Oğlak burcuna geçmesiyle 
birlikte yerküreye bıraktığı heybetli etkileri her koşulda sizlerle 
paylaşıyorum. Şimdi ise birlikte hareket edecekler. Bu yüzden 
Türkiye'yi yakından ilgilendireceğini de ayrıca belirtmem 
gerekecek. 


Farklı bir döngü başlıyor. 


Bu yazı üç yıldır benzer birleşimler ile benzer dönemlerde 
oluşan Kirli Dolunay'ın son rövanşı gibi algılanmasın. Aksine 
dünyanın başka bir maceraya atılırken eteğindeki taşları birer 
birer döküşüne tanıklık edeceğiz. Hak ve adalet üzerine bol bol 
konuşma fırsatı yakalarken bazı yapıların çöküşüne, bazı yeni 
yapılanmaların oluşumuna iIştırak edeceğiz. 


Kırlı Dolunay'ın etkilerinin detaylarını merak ediyorsanız 
www.twitburc.com.tr 
sitesinden okuyabilirsiniz. 
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KİRLİ DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ; 


KOÇ: Toplum içindeki statün ile ilgili değişimler yaşayabilirsin. Ani iş 
değişikliği ya da sektör değişimi söz konusu olacak. 

BOĞA: Aile içi sırların ve kişisel çıkarlarının söz konusu olacağı olaylar 
yaşayabilirsin. Plansız seyahatlerde gündeminde olacak. 

İKİZLER: Terfi, zam gibi konuların ön plana çıkacağı bu süreçte maddi 
gelirinizde artışlar söz konusu olabilir. 

YENGEÇ: Anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklar gündeminden hiç 
düşmeyecek. Duygusal bağlılıklarından çok kolay vazgeçebilirsin. 

ASLAN: İş hayatın ile ilgili seni etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. 
Özellikle evlilik karar aldıysan ufak sorunlar yaşayabilirsin. 

BAŞAK: İkili ilişkilerini etkisi altına alacak olan Kirli Dolunay, yeni 
kararlar almana neden olacak. Ani bitiş ve başlangıçlar yaşayabilirsin. 
TERAZİ: Alışkanlıklarını değiştirmek için güzel bir dönemde olacaksın. Bu 
süreçte yaşam alanı değişikliği söz konusu olabilir. 

AKREP: Yakın çevrenle olan iletişimini düzenlerken, mevcut sorunlarını da 
çözeceksin. Kariyerin adına ilginç gelişmeler yaşanabilir. 

YAY: Maddi kazançlarını kontrol altına almak isteyeceğin bu süreçte güven 
sorunu yaşadığın kişiler ile de yüzleşmeler yaşayacaksın. 

OĞLAK: Bakış açını değiştirmekle kalmayacak aynı zamanda kişisel 
anlamda da büyük değişimler yaşayacaksın. Dikkatler üzerinde olacak. 
KOVA: Dedikodunun bol olacağı bu süreçte gizli saklı hiçbir sır kalmadığını 
göreceksin. Maddi gelirin ile ilgili kısıtlamaya gidebilirsin. 


karşılıksız yaptığın iyiliklerin olumlu geri dönüşlerini alabilirsin. 
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BURÇLAR VE 
KISKANÇLIKLARI 


Seven gerçekten kıskanır mı, yoksa kendine duymadığı 
güvensizliği mi yansıtır? Gelin, hep beraber bu tezleri bir bir 
çürütelim. Sevgilinizin ya da sevgili adayınızın 
burcuna göre kıskançlığını da çözün. 


KISKANMAKTAN HİÇ HOŞLANMAYAN BURÇLAR... 


Seven kıskanır sözünün aksını ispat eden burçlardır. Çok 
sevmelerine rağmen empati kurmaktan asla geri kalmazlar. Onlar 
için önemli olan karşılıklı saygı ve anlayıştır. Zihin ve ten olarak 
uyum sağladıkları kişiler ile sorunsuz bir ilişki yürütebilirler. 
Öyle ki birlikte oldukları kişileri özgür bırakmaları bazen “acaba 
sevmiyor mu” fikrini dahi uyandırabilir. Sosyal hayatına oldukça 
önem veren bu burçların aslında bir amacı da kendi yaşam 
alanına müdahale edilmesini engellemektir. Baskıdan hoşlanma- 
dıkları gibi bası kurmayı denemeyen dahi burçlar İkizler, Yay 

ve Kova'dır. 


NE ZAMAN KISKANACAĞINI İYİ BİLEN BURÇLAR; 


Bazen kıskanmış olmak için kıskanır bazen de içgüdüsel olarak 
bir tehlike hisseder ve kıskanma ihtiyacı hissederler. Çoğunluğa 
göre hareket etmeyı tercih eder, toplum normlarına aykırı 
davranmak istemezler. Rasyonel bakış açıları sayesinde 

iletişim kurmanın son derece kolay olduğu bu burçlar aslında 
objektif olmayı çok severler. Sevdiklerini hiç sıkılmadan 


30 


söyleyebildikleri gibi kıskandıkları zamanda dozunu ayarlayıp 
çok net olarak ifade ederler. Mükemmelliği arayan ve hem 

işte hem de özel hayatta dengeyi kurmak isteyen burçlar Oğlak, 
Aslan ve Başak burçlarıdır. 


KISKANÇLIK SEVİYELERİ HÂD SAFHADA OLAN BURÇLAR; 


Her ne olursa olsun, ortada kıskanılacak bir şey olmasa dahi 
gerekirse geçmiş mevzuları açarak kıskançlığını ortaya koyan 
burçlardır. Özel hayata müdahale etmekten çekinmez, aile 
ilişkilerine varana kadar bilgi sahibi olmak ister. Hatta 
arkadaşlarınızın yaşadığı olaylardan dahi sizi kıskanacak bir 
olay bulurlar. Kıskançlık konusunda oldukça abartılı olduklarını 
söylemek yersiz olmaz. Bu sebeple eğer Akrep, Yengeç ve 

Boğa burcu olan biriyle beraberseniz sürekli onu aldatmadığınızı 
ispat etmek zorunda kalabilirsiniz. 


KISKANÇLIĞINI SEVGİYE BAĞLAYAN BURÇLAR; 


Kıskançlıklarını öyle güzel sevginin ardına saklarlar ki 
kıskandığı ıçın kızamaz aksine “ayy beni ne kadar çok seviyor” 
diye mutlu dahi olabilirsiniz. Eğer rahatsız olduğu bir kıyafeti 
giyerseniz “onu giyme” demek yerine farklı bir kıyafetin size 
daha çok yakışacağını belirtirler. Üçüncü bir kişiden 
kıskandıklarında ise sürekli size dokunarak, temas kurarak 
karşılarındaki kişiye “benim?” mesajı verirler. Siz her ne kadar 
bu durumun farkına varmasanız da Koç, Terazi ve Balık 
burçlarının tüm bunları yapmasının sebebi bastırmaya çalıştığı 
kıskançlıklarıdır. 
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AY BURCU 
NEDEN ÖNEMLİDİR? 


Ay burcu doğduğunuz günde Ay'ın bulunduğu konumdur. 

Ay, yaklaşık olarak 2,5 günde bir burç değiştirir. Hangi burçta 
konumlanmışsa o burcun özelliklerini yeryüzüne yansıtır. 
Güneş burcu, yükselen burç ve Ay burcu; kişinin karakteriyle 
ılgili puzzle'ı tamamlar. Bu yüzden aynen yükselen burç gibi 
Ay burcunun da bilinmesi gereklidir. Yükselen burç nasıl 
bizim dışarıya yansıttığımız yüzümüzse, Ay burcumuz ise 
dışarıya belli etmediğimiz düşüncelerimiz ve duygularımızdır. 
Herhangi bir olay karşısında hissettiklerimiz Ay burcumuza 
bağlıdır. Duygusal tepkilerimiz, içgüdüsel hareketlerimiz, 
bilinçaltımız, hayal gücümüz Ay burcumuzun getirdiği 
özelliklerimizdir. 


Ay Burcu Koç: 
Kendi iç dünyalarıyla rekabet halindedirler. Başkalarının 
tavsiyelerini söz ona dinler ama dinlediği hep kendidir. 


Ay Burcu Boğa: 

Ay burcu Boğa olan insanlar için dünyasal zevkler, yemek, 
dokunmak, sahip olmak ve güven ihtiyacı üst seviyededir. 
Sadakat onların en değer verdikleri özelliktir. Çevresindeki 
insanlarla da uyum içinde yaşar. 
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Ay Burcu İkizler: 

Araştırmacı, çevresindeki her şeyi merak eden, çok konuşan, 
çok okuyan, çabuk kavrayıp çabuk sıkılan yapıdadırlar. 
Mantığıyla hareket eden bu kişiler, çevresindekilere yardım 
etmekten ve onların sorunlarına çözüm bulmaktan hoşlanırlar. 


Ay Burcu Yengeç: 

Sahiplenme, koruma ve kollama duyguları gelişmiş; fakat Iç 
hesaplaşmaları da yoğun olan bireylerdir. Eve bağlı olma 
istekleri, rahatını ve huzurunu korumaktan ileri gelir. 


Ay Burcu Aslan: 

Dikkatleri üzerinde toplamaktan zevk duyan bu insanlar için 
takdir görmek, övülmek öncelikli beklentileridir. Bazen aşırıya 
kaçan davranışları onları egoist ve bencil biri haline getirebilir. 


Ay Burcu Başak: 

Her ışı planlamak, o plana uygun davranmak, organize bir 
şekilde hareket etmek gibi eğilimleri vardır. Titizlik, sadelik, 
pratıklık ve sonucunda başarı bu insanların ortak özelliğidir. 


Ay Burcu Terazi: Takdir görmenin, insanları mutlu etmekten 
geçtiğini düşünürler. Barışsever, uyumlu yapıları başlarına 
gelen olumsuzlukları bile gölgede bırakır. Yaşadıkları kötü 
tecrübeleri, dışarıya yansıtmazlar. En kötü özellikleri kararsız 
olmalarıdır. 
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Ay Burcu Akrep: 

Sezgileri kuvvetli, insanları bir bakışta çözebilen, onlar hakkında 
kuvvetli çıkarımlarda bulunabilen kişilerdir. İstekleri, aşkı ve 
nefreti çok şiddetlidir. 


Ay Burcu Yay: 

Dışadönük, eğlenceli yapıları her ortama ayak uydurmasına ve 
geniş arkadaş çevresine işaret eder. Duygularıyla hareket 
etmese de sezgileri ve 6.hisleri oldukça kuvvetlidir. 


Ay Burcu Oğlak: 

Güvensizlik duygusu, onları dışa kapalı hale getirir. Gerçek 
duygularını ifade etmekte zorlanıp, soğuk bir tavır takınabilirler. 
Ciddi, ağır ve sabırlıdırlar. 


Ay Burcu Kova: 

Çılgın hobileri vardır, isyankâr ve kök salmayan bir yapıdadırlar. 
Hazır cevap olmaları, hızlı düşünmeleri, pratik ve işe yarar 
çözümler bulmaları yaşadıkları toplumda faydalı bireyler 
olmalarını sağlar. 


Ay Burcu Balık: 

Sezgileri güçlü derin insanlardır. Onlar hissederek yaşarlar. 
Yaratıcı, şiirsel, hayalperest, mistik zevkleri olan iyi yürekli bu 
ınsanların arada bir duygusal çıkmazlara girdikleri görülebilir. 


İLİŞKİDE YALAN 
NEDEN VAR? 


& öz vermiştin bana, diye başlayan birliktelikleriniz hiçte 

söz verildiği gibi gitmedi. Birlikteliğe başlarken, herkes 
kendini olmak istediği gibi anlattı. Bazı alışkanlıklar konusunda 
bilgi saklamak tercih edildi ya da kötü huylar söyleme ihtiyacı 
hissedilmedi. Herkes kendini karşısındaki insana kabul ettirme, 
beğendirme çabasından en önemli detayları da atladı. Her 

iki tarafa göre de anlatmak için erken ya da gereksiz detaylardı. 
İlk başlarda pembe yalanlar gibi görünen bu durumlar bir 

süre sonra ilişkinin temelini baştan sarsacak nedenler olarak 
karşınıza çıkıyor. Bırlikteliklerin en önemli sorunlarından 

biri de yalandır. Güven duygusunu baştan sarsan bu eylem 
onarılamayacak yaralara sebep olur. 
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İlişkilerde yalan ve pembe 
yalan ayırımı çoğu zaman 
yapılamaz. Bir tarafa göre 
pembe ve masum bir yalanı 
öbür tarafa göre de büyük ve 
sorunsal bir yalandır. Bu 
durumlara düşenler çok iyi 
bilir ki içinden çıkması epey 
zor bir hâl alır. Karşı tarafı 
ıkna etmek hiç de kolay olmaz. 
Yalanı söyleyen her zaman 
suçlu durumundadır. Yanlış anlaşılmamalara fırsat vermemek 
ıçın söylenen, aman birlikte olduğum kişi yanlış anlamasın diye 
söylenen yalanlar bir süre sonra hem sizin hem de ilişkinizin 
sırtında kambur olmaya başlayacak. 


Peki, birlikteliklerde neden yalan söyleniyor? 


* (Ne kadar kusursuz bir insan olduğunuzu ve beraber 
mükemmel bir ilişki yaşayabileceğinize karşınızdaki kişiyı 
inandırmak için. 

* Birlikte olduğunuz kişinin psikolojik baskısına maruz 
kalıyor olabilirsiniz ve en ufak bir şeyde sorun çıkartmaya 
hazır durumdadır. 


* Bırlikte olduğunuz kişi kendisine duyduğu güvensizliği 
size yansıtıyor ve sizi sürekli kontrol altında tutmak istiyor 
olabilir. 

* Son derece kişisel olan bir sorun yaşıyor olabilirsiniz, 
mesela ailenizle ilgili ve bu durumu kendinize saklamak 
istiyor olabilirsiniz. 

* — İlişkinin içinde sürekli yalana maruz 

kalmanız ve bunun karşılığında kısasa kısasla cevap verme 
isteğiniz. 

* Herne kadarbirlikte olduğunuz kışıyı sevseniz dahı, 
flörtöz bir kışılığe sahip olabilir ve önünüze çıkan fırsatları 
değerlendirmek isteyebilirsiniz. 


e OBitmişbir birlikteliği tek tarafın sürdürmeye çalışması da 


yalanlara sebep olur. 
* Yalan söyleme hastalığına sahip olabilirsiniz. 


Herkesin kendine göre “haklı” sebepleri vardır. Ama emin olun 


kendinize göre haklı olduğunuz sebepleri birlikte olduğunuz 


kışı asla anlamayacak ve siz belki de iyi niyetle çıktığınız bu 


yolda yalan söyleyen kışı olarak terk edileceksiniz. Sizi 
anlamayan, istemediğiniz halde yalan söylemeye iten 


ilişkilerden uzak durun ve asla değerinizden azına razı olmayın. 


Çünkü siz çok değerlisiniz. 
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KADINLAR NE SÖYLER ” 
ERKEKLER NE ANLAR 


KADIN 


Hayatım kılo mu aldım acaba ben biraz? 

(Bana kilo almadığımı ve aksine zayıfladığımı söyle. Kilo alıp 
almadığımı ben senden daha iyi biliyorum ve senden kendimi 
daha iyi hissedeceğim şeyler söylemeni bekliyorum. ) 


ERKEK 
KADIN ei 


Bana söylemek istediğin bir şey var mı? 

(Ne yaptığını biliyorum ve ben konuyu açmadan bana anlatmanı 
bekliyorum. Eğer bunu hiçbir şey yokmuş gibi davranarak 
geçiştireceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Üstelik bu sefer 
benim dırdırıma da mal edemeyeceksin konuyu.) 


ERKEK 

Durup dururken bunu sormanın anlamı ne, sorun 
çıkartmaya yer arıyor. Söylemek istediğim bir şey olduğu 
zaman söylerim zaten. Kim bilir kafaya yine neyi taktı? 


KADIN 

Kendimi bugün iyi hissetmiyorum. 

(Bana ilgi göster, benimle ilgilen. Neyim olduğunu sor. 
Şımartılmaya ihtiyacım var. Haddinden fazla üzerime düş ve 
bugün tek ilgi odağın ben olayım.) 


ERKEK 


Regl günü yaklaşmış olabilir. Bugün ondan uzak 
dursam iyi olur, kendi haline kalsın. 
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KADIN 
Beni eskisi kadar sevmiyorsun. 
(Bana, beni sevdiğini söyle ve kaprislerime göz yum. İlgini 
çekmeye çalışıyor ve düşüncesiz davranmana katlanamıyorum. 
Yarın eve güzel bir sürprizle gel mesela) 
ERKEK 
Dırdır yapmaya başladı. Nasıl cevap 
verirsem vereyim tartışmak istiyor benimle. 
KADIN 
İlişkimizle ilgili kafam karışık. 
(Seni seviyorum ve beni kendine inandırmanı istiyorum. 
Beni istediğini duymak ve özverinin sözlere dökülmesini 
istiyorum. Kendi dünyamızda bu ilişkiyi uçsuz konuşmalara 
götürebilirsin. Böyle bir vizyona sahipsin. Futbol yorumları 
yaparken düşüncelerinde sınır tanımıyorsun. Bunu ilişkimize de 


apabilirisin. 

5 ERKEK 
Sanırım ilişkiye ara vermek istiyor. 

KADIN 

Adriana Lima mı ben mi? 

(Dünyanın en güzel kadınının ben olduğumu duymak istiyorum. 

Farklı ihtimalleri aklının ucundan bile geçirme saçımda yaptığım 

değişikliği, son zamanlarda kı görünüşümü fark etmediğin için 

kafanın nerde olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bana prenses 


gibi davran. ) ERKEK 
Adriana Lima'yla kendini kıyaslıyor. 
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KADIN 

Bugün yalnız kalmak istiyorum. 

(Sana her zaman olduğundan daha çok ihtiyacım var, yanımda 
ol ve beni avut. Bir çocuk gibi sev beni. Yalnız kalmak istemi- 
yorum. Son zamanlarda kendi dünyandasın. Bu durumu fark 
etmen için seni kendine getirmem lazım. ) 


ERKEK 
Tamam 
KADIN 
Beni bir daha sakın arama. 
(Telefonu kapatır kapatmaz ısrarla beni aramanı bekliyorum. 
Böylece senin için ne kadar vazgeçilmez olduğumu 
anlayacağım. ) 


ERKEK 


Aramamı istemiyor bitirmiş demek ki. 


KADIN 


Konuşmak istemiyorum. 
(Biraz daha üstelemene ihtiyacım var, tabi ki konuşacağım. 
Israrını görmek istiyorum. Konuşmasam da yanımda ol.) 


ERKEK 


Tamam, kapatıyorum. Birazdan mesaj atacak ne de olsa. 
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HAZİRAN AYINDA 


BURÇLARI NELER BEKLİYOR? 


H... ayı, ele avuca sığmaz bir halde gelirken, her 
birimize etkileri bambaşka olacak. Aşk hayatınızdan kariyer 
hayatınıza kadar haziran ayı size çok şey katacak. Gökyüzünün 
burcunuza etkilerini okumadan geçmeyin. 


Bu ay gökyüzünde kirli Dolunay var! Bu dönemde 
çevrendeki kişilerin geçmişten gelen hikâyelerini 
bolca dinleyebilir, zayıflıklarına tanık olabilirsin. 
1984- 1998 yıllarında doğan evli bir Koç 
burcuysan, ilişkine dâhil olan üçüncü kişiler bu kirli Dolunay?'da 
sana çok şey öğretebilir. Özellikle ailendeki kişiler seni bazı 
konularda strese sokabilir. Konuyu anlamak ve gözlemlemek 
ıçın acele karar vermemen gerektiğini işaret ediyor gökyüzü. 


Boğa burcu, hızlı ve toparlayıcı bir mayıs ayını 
eYey' we oeride bıraktın. Haziran ayının genelinde üstünde 
bir rehavet hissedebilirsin. Özellikle duygusal 
anlamda çelişkiler içinde olabilirsin. Geçen ay 
aldığın iddialı kararlardan emin olmana rağmen huzursuzluk 
hissetmene neden olan Neptün'ün geri hareketi, 13 Haziran'da 
Yeniay'la birlikte şimdiden artıyor. Toplumda yer aldığın 
konumu, arkadaşlık ilişkilerini ve bakış açını yeniden 
düşünmeye başlıyorsun. 
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Hayata dair gücünü artıracak, kendini yeniden 
doğmuş gibi hissedeceğin haberler almaya hazır 
mısın? Gökyüzündeki şölen, burcuna doğru akıyor. 
13 Haziran'da burcunda etkili olan Yeniay 
hedeflediğin, amaç edindiğin her şeyi farklı bir boyuta taşıyacak. 
Gökyüzü, maddi anlamda önüne fırsatlar çıkarırken, ilişkilerle 
ılgili kaygılarını çözmene de yardımcı olacak. Para evini de 
yönetmen gereken haziran ayında borca girebilirsin. Gökyüzünün 
kaygı evindeki etkisini bertaraf etmek istiyorsan, sana yük olacak 
borçlardan kaçınmalısın. 


Bu ay Satürn, Plüton ve Ay'ın ilk günlerindeki 
seyri; ortaklıklar, aile içindeki para hanesi, miras 
gibi konuları gündemine taşıyacağını ifade ediyor. 
Ailesine düşkün bir Yengeç burcu olarak herkesin 
hakkını savunmak ve bu konulara sahip çıkmayı kendine görev 
edineceksin. Sana ve ailene göre mizacı ve tavırları farklı olan 
uzak akrabalara gereken cevabı vereceksin. Kıvrak zekânla 
ortamı toparlayan, hamlelerin olumlu sonuçlanmasına vesile 
olan kararları da almayı başaracaksın. Dolayısıyla haziran ayı 
senin için kısa vadede uzun ve kalıcı sonuçlar alacağın bir 
dönemi işaret ediyor. 


Haziran ayının Yeniay'ı 13 Haziran'da gerçekle- 
şecek. Beklenmedik bir şekilde arandakı iletişimin 
koptuğu insanlar tekrar karşına çıkabilir; ancak 
bunlar çok tatlı tesadüfler olmayabilir. Çünkü 
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değişken burçtakı Yeniay, gökyüzünde geri hareketi devam eden 
gezegenlere meydan okuyor. Haziran ayının ilk haftasından 
itibaren karşına çıkacak insanlar, sıkıntılı konularla senı meşgul 
edebilir. Cesaretin, hayatın zorlu dönemlerinde sana yardımcı 
oluyor. Kardeşlerinle ya da akrabalarınla aranın açılmasına sebep 
olacak dedikodu niteliğindeki bilgileri ciddiye alabılırsın. 


Sürprizlerle dolu bir ay seni bekliyor! Hava, toprak 
ve su burcunun etkin olduğu haziran ayında enerji 
olarak yükselişe geçiyorsun. Bu süreçte, yaptığın 
çalışmaları ya da hobileri paraya çevirebilirsin. Ek 


gelirler elde edebilir, mevcut mal varlıkların ya da yatırımların 
kanalıyla kazanç elde edebilirsin. Bilişim, iletişim, seyahat, 
yabancı ülkelerle bağlantılı projeler, eğitim, okul, yayıncılık 
türünde işler kârlı sonuçlar getirebilir. Ödemen gereken borçlar 
varsa haziran ayında rahatlama şansı bulabilirsin. Bu ay ağırlıklı 
olarak finans ve para evini toparlamak için yerinde 
durmayacaksın. 


Bu ay, iş dünyasındaki çatışmalarla ve rekabetle 
başa çıkacak güce sahip olmayabilirsin. Bu nedenle 
gereğinden fazla sorumluluk altına girmemeye 
çalışmalısın. Grup çalışmaları en büyük 


yardımcınız olacak. İş açısından negatif gibi görünen olum- 
suzlukları pozitife çevirmeyi başarırsan, işte o zaman kimse 
senin önünde duramaz. Hizmet alanlarında çalışan Terazi burçları 
bu dönem bekledikleri terfi ya da zam haberini alamayabilir. 
İşyerinde yaşanan değişim seni yakından ilgilendirirken, bu 
durum yaz ayında düşündüğün yıllık tatil planını da etkileyebilir. 
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Çelişkiler, kalbini haziran ayında yorabilir Akrep 
burcu. Yakınların senden hoşgörü bekleyecek fakat 
senin gereksinimlerin bambaşka olacak. Eğer evli 
bir Akrep burcuysan eşinin mali durumunu 
etkileyen faktörler, yeniden bir bütçe planlaması yapmanızı 
gerektirebilir. Aile içinde baskıya bu ay hiç tahammülün yok! 
Dayatmacı tavırlar, son dakika verilen sorumluluklar canını sıksa 
da çabuk toparlayacaksın. Haziran ayında planladığın aile 
ziyaretlerini iptal etmek zorunda kalabilirsin. 


Bu ay 13 Haziran'da ilişki evinde Yeniay etkili 
olacak. Bu dönemde yaptığın her işi çözebileceğini 
ve seyahatlerini daha rahat organize edebileceğini 
vurguluyor gök kubbe. Ekstra para kazanabilir, 
kazançlarını artırabilirsin. 1970 — 1984 yılları arasında 
doğduysan, son 2,5 yıldır bitirdiğin ne varsa bu ay ne kadar 
doğru kararlar aldığını göreceksin. Geçmişe dönük, nostaljik 

bir Yeniay seni bekliyor. Ayın sonunda sorumsuz kişilere 
güvenip, birilerine söz verdiysen, arada kalabilirsin. Haziran 
ayında işinle ilgili yoğun bir döngü seni bekliyor. 


İletişim gezegeni kalbinin tam ortasından geçiyor. 
Haziran ayında ilişkiler evinde etkili olan gökyüzü 
ayın ilk haftasından itibaren kendini gösterecek. 
2012 yılından beri seni sorgulayan, yüzleştiren, 
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hesaplaşmalara götüren konuları gündemine alıyorsun. Manevi 
olarak seni düşündüren bu süreçte maddi kazançların artıyor. 
Nazlı ve sitemkâr olmana neden olan gökyüzü bugünlerde seni 
oldukça destekliyor. Haziran ayını sosyal ilişkiler olarak 
düzenlemekte biraz zorlanabilirsin. Ancak kariyer ve para evinde 
her şey olumlu ilerliyor. 


İster evli ister bekâr bir Kova burcu olun, haziran 
ayında çevrendeki insanların sevgisini analiz 
edeceksin. Bunun nedeni 1se yakınlarının tutarsız 
davranışları olacak. Sözleriyle, davranışları 


birbirlerini tutmayan insanlar canını sıkabilir. Aslında 
ınsanlardan çok sen kendini zorlayacaksın ve bu sürecin de 
olumlu etkilerini göreceksin çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki, 
zor olmadan mutluluk gelmiyor. Bu dönemde fikirlerinin 
onaylanmasına ya da eleştirilmesine açık değilsin. 


Bu ay maddi konularda Balık burçlarını sevindiren 
gelişmeler var. Borç verdiğin parayı geri alabilir 
ya da hukuki bir davan sonuçlanabilir. Eğer bu 
dönem ödeme zorluğunu çektiğin kredin, kişisel 
borcun varsa ailenden maddi destek gelebilir. Ancak yeni 
girişimler ve iş başvuruları için sabırsız yönünü törpülemen 
gerekiyor; çünkü beklentilerinle uyuşmayan gökyüzünün 7 
sakinliği ve ağırlığı seni huzursuz ve kaygılı yapabilir. Olumsuz 
düşüncelerine hâkim olmalısın. 
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KÜLTÜR SANAT/ KİTAP 


we Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı 
AHMET UMIT 


Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında bir 
çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır ağır 
büzülmesini, ardından çığlık gibi ansızın 
Klüp patlamasını gördüm. Titreyen dudaklar, bal 
De mumuna dönüşen yüzleri, çöken yanakları, 
ĞU irileşen elmacık kemiklerini, birer mağara 
ğ a gibi derinleşen göz çukurlarını, kurumuş 
NM aöizların içinde pelteleşen dilleri gördüm. 
Anladım ki benliğimizin farkına vardığımız an, acının 
pençesinde kıvrandığımız andır. Çığlık değil, ürperiş değil, evet, 
nereden geldiğini bilmediğim o vahşı iniltiyi kalbimin 
derinliklerinde duydum. Soluksuz kaldım, boğazım kupkuru, 
alnım ateşler içinde, tuhaf bir hülyaya kapılmışım gibi 
sürüklendim o dipsiz boşlukta. Hayatın en karanlık sırrıyla 
yüzleştim. Karanlığın her aşamasından geçtim, akan kanın sesini 
duydum, ölümün serinliğini damarlarımda hissettim. Geçmişin 
kamburunu çoktan söküp attım sırtımdan. İnsanın insanı 
öldürdüğü o ılk ânı gördüm, katılın zafer haykırışını, kurbanın 
korku çığlığını işittim. Her an uyanmaya hazır o muhteşem 
dürtüyü bastırmak, insanlığın en masum haline, en saf doğasına 
dönmemek için yıllarca ihanet ettim kendime. Kendimle birlikte 
bütün dünyayı da kandırdım. Neredeyse başaracaktım ama 
bırakmadılar, benim adıma onlar öldürmeye başladılar. İşte bu 
yüzden geri döndüm... 
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KÜLTÜR SANAT/ KİTAP 


Mr. Wonderful - Fikrin Şahane 


Bır fikrin var ama hayata geçirmeye 
çekiniyorsun belli ki. Ta taaam, 

Mr. Wonderful sana biraz cesaret 
aşılamaya geldi. Muhtaç olduğun enerji 
ve motivasyon bu kitabın içinde. 

Biraz kendine güven! 

Fikrin Şahane seni şöyle sırtından hafifçe 
itecek ve hayaline doğru bir adım atmanı 


sağlayacak. “Neden denemedim?” sorusunun getirdiği 
pişmanlıkla saçlarını ağartmana engel olacak.Hayaller yalnızca 
hayal olarak kalmasın.Çünkü gerçekten istersen yapabilirsin. 


İçindekiler: 
- Pek çok tavsiye içeren 10 bölüm 


- İlham kaynağl olacak sayfalar 
- Çalışırken motive ol diye duvarına asabileceğin bir poster 
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KÜLTÜR SANAT/ TİYATRO 
MODA SAHNE 


Bütün Çılgınlar Sever Beni 
( Tek perde) 

Yosif: Mert Fırat 

Maria: Öznur Serçeler 
Angel: Volkan Yosunlu 


ANGEL 
Tavanda idam edilmiş bir lâmbanın dışında bakılacak başka bir 
şey olmadığından, yavaş yavaş yükseklere bakma alışkanlığını 
yıtırirız. 

MARİA 

Evet, doğru. 


ANGEL 

Tavanın üstünde, gökyüzünün, yıldızlar ve evrenin bulunduğunu 
unuturuz. Daha büyük olduğumuzu düşünmek için, kendi 
dünyamızı gitgide küçültür, 
duvar ve tavanla kuşatırız. 
Bundan dolayı ev yapmak 
istemiyorum. Çeşmeler 

: ise gökyüzü altında. 
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KÜLTÜR SANAT/ TİYATRO 
MODA SAHNE 


Oynayan: Erdem Şenocak 


Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı bitirdikten kısa bir süre sonra 
yazdığı “Tehlikeli Oyunlar” romanı, Seyyar Sahne tarafından 
sekiz aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından seyirci 
karşısına çıktı.e rlere, didaskalılerden kaleydoskopik görüntüler 
oluşturan bilinç-akışlarına kadar birçok yazın tekniği ve türüyle 
anlatım olanaklarının sınırlarının zorlandığı uzun soluklu bir 
romandır. Seyyar Sahne uzunca bir süredir, hareket, ses ve 
nefesin objektif çözümlemeleri ve bu analizler yoluyla icrasını 
temel alan oyunculuk çalışmaları 
yürütmektedir. “Tehlikeli Oyunlar” 
bu araştırma ve çalışmaların doğal 
bir uzantısı olarak da görülebilir. 


— 


ASTRODEFTER BASIN BÜLTENİ, “ 


2018-2019 AstroDefter 
NSTRODERTER Hangi günler riskli, kolay, akıcı ya da zorlayıcı! 
AstroDefter hayatınızı kolaylaştırsın! Bu sabah 
Twitburc çok huysuzum, başım yerinden kalkmıyor, 
ZEYNEP TURAN anlamsız bir öfke var içimde, çok kararsızım gibi 
düşüncelerinize cevap bulamıyorsanız, işte 
cevabı burada! Sizlere yol haritası olacak 
AsTRoDEFTER AstroDefter Siyah Kuğu Kitap tarafından 
yayımlanıp Astrolog ve Yazar Zeynep Turan 
Twitburc tarafından hazırlandı. Bu defterde yer alan 
eke özel günleri ve gezegen hareketleri Güneş ve 
Ay konumlarına göre kaleme alındı. Ay'ın 
huysuz günde olduğu zamanlarda kendinizi 
çaresiz, bitkin ve huzursuz hissedebilirsiniz. 
Ay'ın ruhunuza yansıyan ışığını ve 


mesajlarını işte bu defter sayesinde bulabileceksiniz. AstroDefter'de 
huysuz günlerde yaşamınıza kolaylık sağlayacak sürpriz notlar ve 
öneriler ile karşılaşacaksınız. Bazı sorularınız bu sayede nedensiz 
kalmayacak. Düşüncelerinize,tavrınıza, gündelik pratığınıze eşlik 
edecek AstroDefter sayesinde yaşamınıza kalite ve farkındalık getirebi- 
lirsiniz. Sizler için hazırlanan bu özel çalışmada Güneş ve Ay 'ın en aktif 
olduğu dönemlere dair bilgiler bulacaksınız. Ay, ruhunuza ve düşünce- 
lerinize yön verirken, Güneş hareket alanınıza ve kararlarınıza eşlik 
edecek. Tutulma dönemlerinde, Güneş'in burç değişiminde, Yeniay ve 
Dolunay döngülerinde AstroDefter sayesinde bu uzun Zodyak 
yolculuğunda size gökyüzü adına eşlik edecek. Astrolog Zeynep Turan 
tarafından hazırlanan AstroDefter gökyüzünün Astrogündem rehberliğine 
eşlik etmenizi sağlarken, kişisel tavsiyeleri de takibinize alarak 
yaşamınıza kolaylık ve renk katabilirsiniz. Bu özel çalışma defter 
formatında pratik kullanımlı bir gökyüzü rehberidir. Astrolojinin 
bayramı olarak kabul edilen 21 Mart 2018 gününden başlayıp, 21 Mart 
2019 tarihine kadar her güne özel içerikleri ile adeta yaşamınızın 
ayrılmaz bir parçası olacak. 


